Kun je mensen tegenhouden door een muur te bouwen<e Natuurlijk
niet, want mensen vinden altijd wel een oplossing om de muur te
doorbreken.

De Romeinen hebben het geprobeerd met de Hadrian-wall op de
grens met Schotland. De ridders bouwden een muur rond hun huis
en in de Middeleeuwen had elke stad een stadsmuur. De
Chinezen bouwden de wereldberoemde, 3000 km lange, Chinese
Muur.

Allemaal muren om mensen tegen te houden die ergens in wilden
komen.

De Berlijnse Muur werd echter om een andere reden gebouwd:
Om mensen niet te laten “ontsnappen”.

Na de Tweede
Wereldoorlog werd
Duitsland verdeeld tussen
de Gedllieerde
Overwinnaars: V.S.,
Engeland, Frankrik en de
Sovjet Unie ( heet nu

Rusland). Op het kaartje

zie je dat Berlijn geheel in
het Russische deel lag. De

stad Berlijn werd ook in
vier zones verdeeld: blauw, groen en oranje waren het West-Berlijn
van Frankrijk, Engeland en de VS, het rode deel het Oost-Berlijn
van de Russen.

Veel mensen wilden niet in het communistische Oosten leven of
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hadden hun familie of werk
8 in het Westen. Zij
probeerden dan ook naar
het Westen te vluchten. De
Russen probeerden dat
tegen te houden en
begonnenin 1961 met de
bouw van een muur. Die
L2 muur liep dwars door Berlijn.
In het begin wisten nog

mensen te ontsnappen,
maar aan de Oostkant werden mijnenvelden, automatisch
schietende mitrailleurs en uitkijktorens aangelegd om dat te
voorkomen. Meer dan 125 mensen werden tijdens een
vluchtpoging gedood.

De mensen in het Oosten bedachten van alles om te ontsnappen,
vele films zijn hierover gemaakt en veel boeken zijn erover
geschreven.

Uiteindelijk werd de muur op 9 november 1989 opengesteld en
kon iedereen vrij van Oost naar West en andersom, zonder te
worden doodgeschoten.
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Nu staan er nog kleine stukjes muur als gedenkteken waar de
toeristen uit de hele wereld naar komen kijken

9 november 1989, de muur wordt afgebroken

Eens zag het erin Berlijn zo vit; een
stad gescheiden door een muur.

Kun jij zien wat Qost-Berlijn is en B
wat West-Berlijn is?

Precies, het gekleurde deel is
West-Berlijn, want daar konden de
mensen “gewoon” naar toe
lopen. Aan de Oostkant zie je de
VOPOQO'’s, de Volkspolizei, de
prikkeldraadversperringen. En wat denk je dat er in het zand

begraven ligtee?
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