
DIT MOET IK WETEN 

ARCHEOLOGISCHE MUSEA 

 
Zoals je misschien al hebt gelezen in het stuk “Archeologie in 
Nederland”, zijn er heel wat archeologische opgravingen in 
Nederland gedaan. En dus vind je in Nederland ook genoeg 
musea.  
Het mooiste voorbeeld in Nederland is misschien wel het: 
“Archeon” 
 
In Archeon beleef je drie periodes uit de Nederlandse 
geschiedenis:  

1. Prehistorie (8800 - 12 voor Chr.)  

2.​Romeinse tijd (12 voor Chr. - 406 na Chr.)  

3. Middeleeuwen (406 - 1350 na Chr.) 

Alle 45 gebouwen (poorten, bruggen, herberg, hutten, tempels, 
klooster, boerderijen en gildenwoningen) in Archeon zijn 
reconstructies van gebouwen die ooit écht in Nederland hebben 
gestaan. Deze gebouwen zijn op ware grootte gereconstrueerd 
aan de hand van archeologische vondsten. De reconstructies 
worden 'bewoond' door Archeotolken. Zij laten je de geschiedenis 
van Nederland op 
een hele leuke 
manier in het echt 
beleven! 

Neem maar eens 
een kijkje op de site: 
www.archeon.nl 

 

ARCHEOLOGIE 
 

http://www.archeon.nl/nederlands/het+park/prehistorie.html
http://www.archeon.nl/nederlands/het+park/romeinse+tijd.html
http://www.archeon.nl/nederlands/het+park/middeleeuwen.html
http://www.archeon.nl/
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Wat ook zeker de moeite waard 
is om te bekijken is de 
Bataviawerf in Lelystad. Hier 
worden schepen 
gereconstrueerd die belangrijk 
waren voor de geschiedenis van 
de scheepvaart in Nederland. Zo 

werd het VOC-schip de Batavia al nagebouwd op deze werf. 
Deze is hier nu nog te bezichtigen. 

Daarnaast zijn de scheepsbouwers nu bezig om de 7 Provinciën 
na te bouwen. Dit was een oorlogsschip dat in 1664-1665 
gebouwd werd voor de Admiraliteit van Rotterdam. Met dit 
oorlogsschip won Nederland onder aanvoering van Admiraal 
Michiel de Ruyter vele zeeslagen. In 1694 werd het schip wegens 
ouderdom verkocht en tenslotte gesloopt. 
Op de site ​www.bataviawerf.nl​ vind je nog meer informatie. 
 
In de provincie Drenthe in het plaatsje Borger vind je het 
Hunebedcentrum.  In dit museum kun je alles te weten komen 
over de bouw van deze reusachtige graven. Je kunt er antwoord 
op de vragen vinden wie ze heeft gebouwd en ook waarom ze 
zijn gebouwd. 
Ook kun je leren hoe de Hunebedbouwers vroeger leefden en 
woonden. 
Wil je alvast een kijkje nemen in het Hunebedcentrum, het 
Steentijdhuis of het grootste hunebed van Nederland, klik dan op 
de link hieronder: 
 
http://www.360cities.net/image/hunebed_in_borger_biggest_in_th
e_netherlands?utm_source=google_earth&utm_medium=all_imag
es#100.30,21.60,70.0  
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http://www.bataviawerf.nl/
http://www.360cities.net/image/hunebed_in_borger_biggest_in_the_netherlands?utm_source=google_earth&utm_medium=all_images#100.30,21.60,70.0
http://www.360cities.net/image/hunebed_in_borger_biggest_in_the_netherlands?utm_source=google_earth&utm_medium=all_images#100.30,21.60,70.0
http://www.360cities.net/image/hunebed_in_borger_biggest_in_the_netherlands?utm_source=google_earth&utm_medium=all_images#100.30,21.60,70.0

