Napoleon grote overwinnaar bij Waterloo...?

Maar Napoleon had toch verloren bij Waterloo???
Je hebt helemaal gelijk, dat is ook zo en dat betekende dat Europa
opnieuw werd ingedeeld en Nederland een zelfstandig koninkrijk werd.

MAAR....... Stel je nu eens voor dat het
Napoleon was die de Slag bij Waterloo

had gewonnen. Hoe zou de wereld er

dan nu uit hebben gezien?

Zouden we dan allemaal Frans spreken?
Zouden we dan meer wijn en Franse kaas
consumeren? Zou Nederland dan ooit
Europees Kompioen voetballen zijn geworden?
Allemaal vragen waarop we het antwoord

niet weten.

Eigenlik wel een onderzoek waard, vind je niete
Als jou dat ook wel interessant lijkt kun je het
volgende doen:

Onderzoek eerst eens waarom Napoleon
eigenlijk werd verslagen,

is het “een dubbeltje op z'n kant”

geweeste Stel dat dat “dubbeltje” de andere
kant op was gevallen, had Napoleon dan de
Slag wel gewonnen.
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Als je dat hebt ontdekt, ga je de geschiedenis herschrijven, want je laat

het “"dubbeltje” de andere kant op vallen, dus Napoleon wintl!

De geschiedenis herschrijven is niet gemakkelijk want je

moet behalve je fantasie ook de situatie van dat moment kennen.
Wie waren zijn tegenstanders?

Wat gebeurt er met deze tegenstanderse

Hoe reageren de verslagen landen?

Gaat Napoleon door met oorlog voerene

Vragen, vragen, vragen.....

Vragen die je je eerst moet stellen om de situatie na

de “overwinning” duidelijk te krijgen.

Als je al die vragen hebt gesteld en beantwoord

(voor de beantwoording kun je natuurlijk deskundigen
op het gebied van geschiedenis vragen) probeer je te
beschrijven hoe Europa er 200 jaar later zou kunnen
vitzien. Beschrijf vooral de situatie voor ons land.

Zijn wij weer een provincie van Frankrijke

Hebben wij zelf nog wel wat te vertellen?

Maak er een boeiend
verhaal van met foto’s fimpjes en tekeningen.

Deel dit verhaal met je klasgenoten en je leerkracht.

Succes.
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